
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

En zo worden we als bewoners van een overwegend rustig plattelandsgebied overvallen door een ons slecht 

informerende en slecht gezinde overheid.  Een overheid die het bestaat om met een crisis- en herstelwet te 

komen om o.a. de windparken maar te kunnen doordrukken. Zie het kaartje. De bijl aan de wortels van de 

democratie. Landbouwers initiatiefnemers (die onder het mom van het versterken van hun concurrentiepositie 

dit gebied domineren), die aangetrokken door de hoge subsidies, hun inkomsten fors vergroten, zonder ook 

maar rekening te houden met hun medebewoners die absoluut niet van windmolens zijn gediend. Bewoners die 

het belastinggeld hebben betaald waarmee de molens worden gesubsidieerd.  

Bedrijven die, opnieuw dankzij hoge subsidies, windmolens als een aantrekkelijk investering zien om er 

uiteindelijk veel geld mee te verdienen. En wat is het rendement van al die molens? 

Minder dan 1 % van onze totale energieproductie. En daarvoor laten we ons landschap, onze natuur en onze 

leefgemeenschap verpesten. Daarvoor versterken we de krimp, dalen onze woningen sterk in prijs of worden 

onverkoopbaar en krijgen mensen gezondheidsproblemen vanwege geluid of slagschaduw.  


